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Een luisterrijk leven  

In onze samenleving is er ontzettend veel lawaai. Zoveel dat 

stilteatlassen nodig zijn, om mensen de weg te wijzen naar 

schaarse stille plekken. Zoveel dat we nauwelijks nog lawaai 

kunnen onderscheiden van muziek, van het gejoel van spelende 

kinderen, van het gezang van de lijster of het geruis van de 

wind. Zoveel dat we verleerd zijn te luisteren naar het verhaal 

van mensen, hun pijn, hun vreugde, hun hoop, hun verdriet. 

Luisteren, beluisterd worden: het is van vitaal belang. Want 

luisteren is zoveel meer dan je oren openzetten. Het is jezelf 

bevrijden van beslommeringen, bezigheden, zorgen. Het is 

jezelf openstellen voor de ander, de ander bij je binnenlaten, 

omarmen, verwarmen. Het is aandacht hebben voor de grote en 

kleine dingen die mensen gelukkig maken of kwetsen. 

Luisteren is zeggen: ik ben er voor jou. Luisteren, beluisterd 

worden: het is voor de samenleving van vitaal belang. Want 

luisteren is zoveel meer dan aanhoren. Het is de noden, 

verlangens en verzuchtingen van mensen ernstig nemen. Het is 

de frustratie en het ongenoegen niet zomaar verketteren. Het is 

het verhaal van wie anders is, niet uit de weg gaan. Luisteren 

is de eerste stap naar vrede. Tweeduizend jaar geleden kwam 

een mens op aarde om ons te leren luisteren. Zijn naam was: 

‘Ik ben er voor jou.’ Hij wordt ook genoemd: Vredevorst. Na 

twee millennia blijft zijn verhaal onverwoestbaar, het 

beluisteren waard en een gids voor het luisteren! De drie wijzen 

gaan ons dit weekend daarin voor wanneer zij neerknielen voor 

Hem, Jezus de Heer! Komt, laten ook wij Hem aanbidden. 

 

Jaarwisseling 2023-2024 

Zo rond de jaarwisseling wordt er vaak even gekeken naar, 

hoe het voorbije jaar is geweest, en wat we van het nieuwe 



jaar verwachten.  

Ik kan me zo voorstellen dat er in families waar ziekte of, nog 

erger, dood het leven kleurde, anders wordt teruggekeken dan 

wanneer het een jaar is geweest van vreugde en geluk. De 

belevingen van het voorbije zijn grotendeels bepalend voor 

het nieuwe jaar. Op het wereldtoneel was het een jaar van 

oorlog en geweld, helaas. Het voelt onmachtig! Toch kunnen 

we lokaal altijd blijven werken aan; goede verhoudingen, en 

onderlinge vrede.  

In onze parochie gebeurd in een jaar ontzettend veel. De 

nieuwsbrieven, na bladerend, noem ik nu slechts enkele 

hoogtepunten: 

-In januari was de bidweek voor de eenheid van de 

Christenen. 

-Februari vierden we gepast de carnavalsmissen, in Uden en 

in de diverse kernen. 

-Eind maart stond in het teken van het koperen 

Ambtsjubileum van diaken Henk van Thiel. 

En in maart was het succesvolle schouwspel: Passie voor 

Pasen, in Markant. 

-April stond in het teken van de Goede Week en Pasen, 

parochie breed. 

-Mei vierden we traditiegetrouw Sint Cornelius in Zeeland. 

-In Juni was er een feestelijk weekend vanwege de vieringen 

van het vormsel en de eerste communie, en, de eremis van 

Nick Kersten, pas gewijd priester. 

-In Juli vierden we in Boekel, op een snikhete dag, het 60 

jarig priester jubileum van pater Louis Kessels. 

-Augustus stond in het teken van de Wereld Jongerendagen in 

Portugal, waar paus Franciscus, de boodschap uitdroeg voor: 

een Inclusieve kerk, een kerk voor iedereen! 



-In september was de Lourdesreis en stonden we stil bij het 

40 jarig dienst Jubileum van Margareth van der Put-Strik, en, 

het 60 jarig Kloosterjubileum van Moeder Abdis van de 

Birgittinessen. 

-De laatste dag van oktober vierden we in de Petrus kerk 

eigentijds en katholiek: All Hallows Eve. 

-In november (en eind oktober) vierden we Allerzielen, in alle 

kernen! 

-December stond in het teken van een zeer succesvol 

Kerstconcert in de Petrus kerk, en vierden we in alle kernen, 

gepast en vreugdevol, het kerstfeest, biddend om vrede! 

Ik wil graag afsluiten door u te zeggen, dat ik het heel fijn 

vond en een groot voorrecht, zo vaak samen, in onze parochie 

te werken, en, ons geloof te vieren. En wens u, een heel goed 

nieuw jaar toe, en wil  van harte: dank u wel zeggen voor uw 

inzet, en uw trouw. En hoop met u, dat we samen een goed 

jaar tegemoet gaan, met Gods Zegen. 

Pastoor John van de Laar.  

 

Bijzondere getallen 2023 

95 gezinnen namen/nemen deel aan het Familiepastoraat. 

63 ziekenzalvingen vonden plaats op locatie. 

40 ziekenzalvingen daarnaast vierden we gezamenlijk. 

103 kerkelijke uitvaarten kregen (eigentijds) vorm. 

 
Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 6 februari 2024 in 

het Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur. 

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en 

communie. Vervolgens is er koffie en thee. 

 



Filmavond maandag 8 januari 2024 Parochiecentrum 

Uden 

De Wereld Jongeren Dagen 2023 beleven door ogen van een 

deelnemer?  

Op maandag 8 januari 2024 wordt de documentaire 'Samen 

Onderweg' vertoond in het parochiecentrum St. Petrus in Uden.  

Inloop om 19.30 en start film om 20.00 uur.  

Van harte welkom om samen te kijken. Hierna praten we nog 

na over de film. De documentaire is gemaakt door Martijn 

Derksen, inwoner van Uden. Hij is als filmmaker en deelnemer 

naar de WJD in Lissabon is geweest. 

Na een fantastische reis en 7 prachtige filmpjes ‘samen 

onderweg’, waarbij thuis- en achterblijvers de avonturen van 

de wereldjongerendagen konden meebeleven, is het WJD-

avontuur in beeld samengevat in een documentaire: 

Uitgebreide beelden én toevoeging van delen uit de podcasts 

die extra inhoud gaven aan de WJD-reis met als hoofdthema 

“welke weg wil jij gaan”? 

Graag tot 8 januari 20.00 uur. 
 

Doopviering 

07-01-2024 12.00 uur Sint Petruskerk Uden Mila Rooster 
 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met 

de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 



10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 06 jan. Piet en Martina de Man-van de Burgt 

Zo. 07 jan. Tiny Wilms; Familie Bakker-v.d. Pavert; 

familie Timmers-van Lankveld 

Ma. 08 jan. Uit dankbaarheid 

Di. 09 jan.  

Wo. 10 jan.  

Do. 11 jan.  

Vr. 12 jan.  

 

Overledenen 

Zeeland Martina Bongers-Herpers 100 jr. 

Zeeland Lies Toenders-Vollenberg 77 jr. 

Odiliapeel Bert van den Heuvel 84 jr. 

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 06 jan. Marcel en Lydia 

Zo. 07 jan. Sint Caeciliakoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Zondag 7 januari 2024  Drie Koningen. 

9:00 uur: H. Mis .v. Kerkkoor St. Cecilia. 

Misintenties: Overleden ouders Martien en Annie 

Cornelissen-Caspers en kleinzoon John, Piet en Marietje van 

der Ven-Verbruggen, Wim en Truus van de Brand-de Louw, 

Kees Broeren en echtgenote en overleden kinderen 

schaykseweg, Alphonsus van Tiel en Petronella Jacobs zijn 

echtgenote, Jaargetijde Theodorus Lamers en Martina 

Lamers, Jaargetijde Pastoor Reinhard van Oers 1993, Jan en 

Drika van der Loop-van Dongen, 

 

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 

Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is €12,50. Hierbij zijn extra 

namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 
 

 


