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Parochiecentrum
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Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,
Zondag 10.30 u,
weekdagen 19.00 u,
eerste dinsdag van de
maand 10.00 u viering
voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 uur

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland
Zondag 9.00 uur

H. Antonius
Abt Volkel

Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 uur

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43,
5409 AB Odiliapeel
Eerste zaterdag van de

maand 18.30 uur

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst
Derde zondag van de

maand 9.00 uur

Gedachten bij Pasen 2025

Maria Magdalena, over wie het Evangelie van
Pasen spreekt, gaat naar het graf wanneer het nog
donker is. De realiteit van het lijden en de dood,
de schokkende gebeurtenissen van de afgelopen
dagen, met name op Goede Vrijdag, het staat op
haar netvlies gebrand. Het was donker, ook in haar
hart en gemoed. Ze was in shock, vol verdriet en
Touw.

Wanneer het duister is in onze wereld, en er
donkerte over ons leven komt, dan kunnen we
wellicht ook doen als Maria Magdalena. Wie
naar Jezus toe gaat, ook al is het zonder hoop of
verwachting, zal merken dat de zware steen op
zijn of haar hart wordt weggerold. Alle zorgen, alle
teleurstelling, al wat op ons drukt aan verdriet, Hij
die verrezen is, kan het van ons wegnemen. De
wonden van het kruis helen, maar blijven zichtbare
tekens. Ze zijn als de zwachtels die blijven liggen,

weliswaar opgerold op hun eigen afzonderlijke
plaats. Dat is bij gelovige mensen, zoals christenen,
niet anders dan bij hen die niet geloven. Maar alleen
met de hulp van ons geloof in de gekruisigde en
verrezen Jezus kunnen we alles d66r, met en in
Hem een plekje geven: we zien door alle verdriet
en pijn, lijden en dood heen 66k het leven, de hoop
en de toekomst. Pasen is het lijden, de dood onder
ogen zien en geloven dat er meer is, dat het licht
en het leven alles overwinnen. Pasen mag je dus
vieren, alle dagen van je leven, ook op de dagen
dat het nog donker is.

Mede namens de teamleden, het parochiebestuur,
de medewerkers en medewerksters van het
parochiecentrum wens ik u van harte een Zalig
Pasen!

Pastoor John van de Laar

Communie- en Vormselwerkgroep Petrus 2.0

Zaterdag 19 april om 14.00 uur er vindt een korte
viering plaats waarin de zegening van de Paasmandjes.
Petrus 2.0 wil ook een warm thuis zijn voor onze
Poolse gezinnen om te laten weten dat zij welkom
zijn willen we graag ook in hun tradities voorzien.
Zaterdag zijn alle Poolse gezinnen welkom om tijdens
een korte viering hun Paasmandjes te laten zegenen.
Uiteraard is iedereen welkom om dit met hen mee te
vieren. Zo maken we weer een stapje naar Samen Kerk
zijn. We komen samen in de St Petrus kerk te Uden
Iedereen is welkom!

Zaterdag 19 april om 19.00 uur, verzorgt Petrus 2.0
de Paaswake met medewerking van het koor Deux

Bornes. Tijdens deze viering zullen vier jongeren door
het sacrament van het doopsel worden opgenomen in
de katholieke kerk. Heel welkom om dit met ons mee
te vieren! Donderdag 8 mei: De jongeren van (K)Let’s
cook bezoeken de kerk voor een rondleiding langs de
glas-in-lood ramen. DWim Schigt kan als deskundige
hier vol enthousiasme over vertellen en de schoonheid
van de glas-in-lood ramen van onze kerk onder de
aandacht brengen. Natuurlijk gaan de jongeren ook
nog koken en samen eten. Ben je 15 jaar of ouder en
lijkt het je leuk om je hierbij aan te sluiten, dan ben
je natuurlijk welkom. Neem even contact op bij:
i.vanmeer@parochiesintpetrus.nl

Bedevaart mei
St. Cornelius Zeeland

Op zondag 4 mei vieren we traditiegetrouw weer
Sint Cornelius.

Er zijn twee eucharistievieringen: om 07.00 u en
09.00 u. Na beide vieringen is er gelegenheid om te
genieten van koffie/thee met krentenbrood in het
Dorpshuis, schuin tegenover de kerk. Met een
kinderzegen om 12.00 u zal de kerk daarna sluiten.

U bent van harte welkom!

De plechtigheden in de
Goede Week en met
Pasen in de kapel van

de Zusters Birgittinessen:

Witte Donderdag Stille Zaterdag
17.00 uur 21.00 uur
Goede Vrijdag Eerste Paasdag
15.00 uur 07.30 uur

Pastorale terugblik
maart:

e Askruisjes op Vliegbasis Volkel, goede
kennismaking

e Iftarmaaltijd in de Moskee, zeer gastvrij

e Petrus 2.0 Sponsorloop voor het project van
Dirk in Tanzania, op een zonrijke dag

e Veel ziekenzalvingen en uitvaarten in
korte tijd

e Kort bezoek aan Canterbury Engeland

Goede Week- en
Paasvieringen 2025

Sint Petruskerk Uden:

Zaterdag 12 april 18.30 uur Palmpasen Petrus 2.0
Zondag 13 april 10.30 uur Palmpasen

Maandag 14 april 18.30 uur Boeteviering Petrus 2.0

Boeteviering ter voorbereiding op Pasen: op maandag
in de Goede Week vindt er in de Sint Petruskerk een
eigentijdse boeteviering plaats ter voorbereiding op
Pasen. Het is een viering met zang, gebed, lezing en
overweging. Er is gelegenheid tot een persoonlijk
gesprek, het branden van een kaarsje, een moment
van stilte. De kinderen van Petrus 2.0 hebben een eigen
manier door het schrijven van een briefje. Kortom;
het is laagdrempelig en echt eigentijds! Gods liefde en
vergeving zijn eindeloos, grenzeloos!

Donderdag 17 april 19.00 uur Witte Donderdagviering
Petrus 2.0, aansluitend open kerk voor aanbidding tot
20.30 uur

Vrijdag 18 april
Vrijdag 18 april
Zaterdag 19 april
Zaterdag 19 april
Zondag 20 april
Maandag 21 april

15.00 uur Kruisweg Petrus 2.0
19.00 uur Goede Vrijdagviering
14.00 uur Zegening Paasmandjes
19.00 uur Paaswake Petrus 2.0
10.30 uur Hoogmis van Pasen
10.30 uur Hoogmis van

Tweede Paasdag

Sint Agathakerk Boekel:

Zondag 13 april 10.30 uur Palmpasen

Vrijdag 18 april 15.00 uur Kruisweg

Zaterdag 19 april 19.00 uur Paaswake

Zondag 20 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen

Maandag 21 april 10.30 uur Tweede Paasdag

Heilige Jacobus de Meerderekerk Zeeland:

Zondag 13 april 09.00 uur Palmpasen

Vrijdag 18 april 15.00 uur Kruisweg

Zondag 20 april 09.00 uur Hoogmis van Pasen

Maandag 21 april 09.00 uur Viering tweede Paasdag

Heilige Jozekerk Venhorst:

Vrijdag 18 april 15.00 uur Open kerk

Zondag 20 april 09.00 uur Pasen met wijding
van Palm

Heilige Antonius Abtkerk Volkel:

Vrijdag 18 april 15.00 uur Open kerk

Zondag 20 april 10.30 uur Pasen met wijding
van Palm

Heilige Kruisvindingkerk Odiliapeel:

Vrijdag 18 april 15.00 uur Open kerk

Maandag 21 april 10.30 uur Pasen met wijding
van Palm

Kruisheer Rein Vaanhold en
Kruisheer Hans Nieuwkamp
overleden

Maandag 31 maart jl. is Kruisheer Rein Vaanhold
overleden. Hij woonde tijdens zijn laatste levensperiode
in Huize Sint Jan. Pater Vaanhold was een begenadigd
spreker, lange tijd in Uden woonachtig, en, zolang het
ging, dienstbaar in de Kruisherenkapel. Met onze Sint
Petrusparochie onderhield hij een warme band. Graag
troffen we elkaar aan de koffie in de huiskamer van
de Kruisheren in Huize Sint Jan. Hij had een brede
belangstelling en volgde alle reilen en zeilen in zijn
omgeving. Met een royaal gevoel voor humor!

Eveneens op maandag 31 maart jl. overleed Kruisheer
Hans Nieuwkamp. Pater Nieuwkamp was bijzonder
goed bij de tijd, assisteerde enige tijd in de dagkapel van
onze Sint Petruskerk. Geruime tijd was hij werkzaam
in parochie ‘s in het noorden van het land. Ik ken Hans
als een eigentijdse priester met een goed gevoel voor
humor.

Van harte condoleren wij als parochie-
gemeenschap de Kruisheren met het heengaan
van deze markante priesters.

Moge Rein en Hans thuis zijn bij God in het Hemels
Vaderhuis.

Pastoor John van de Laar




