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Parochiecentrum 

geopend op 

werkdagen van 

9.00 uur tot 12 .00 uur

Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u, 

Zondag 10.30 u, 

weekdagen 19.00 u, 

eerste dinsdag van de 

maand 10.00 u viering 

voor zieken en ouderen 

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 uur 

H. Jacobus de 

Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel
Kloosterstraat 4, 

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van 

de maand om 18.30 uur

H. Kruisvinding 

Odiliapeel
Oudedijk 43, 

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van de 

maand 18.30 uur

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16, 

5428 GL Venhorst

Derde zondag van de 

maand 9.00 uur
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Deze pagina verschijnt elke tweede 
woensdag van de maand en valt onder 
redactionele verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de Sint Petrus Parochie. 

Veertigdagentijd: stilte?
De woestijn ervaren in je leven betekent geen weg meer 
weten, elk houvast verliezen, geen bodem voelen om 
plannen te maken voor de toekomst, je verloren voelen 
in een weidse omgeving, waarvan je de grens niet kunt 
zien. Er is niets waaraan je je kunt vasthouden. Je bent 
alleen met jezelf. In stilte, de proef doorstaan, om als 
nieuw herboren te worden. Wat échte stilte is, lijken 
we te zijn verleerd. Het is de afwezigheid van geluid, 
of in elk geval van lawaai; nauwelijks nog ergens te 
vinden. Sta je in een lift, dan klinkt er nog zachte 
muziek uit de speakers; zijn er nog vijf wachtenden 
vóór je, dan hoor je Für Elise; denk je eens rustig te 
gaan winkelen, dan wordt dat continu onderbroken 
met mededelingen en dagaanbiedingen; loop je 
door de bossen, dan nog is stilte soms ver te zoeken. 

Kom je thuis en sla je rustig je krant of een tijdschrift 
open, dan nog word je geconfronteerd met het soms 
schreeuwende, geluidloze lawaai van reclame en 
allerlei uitvergrote meningen, die je onrustig maken. 
Echte stilte is een zeldzaam iets en tóch onmisbaar 
om bij jezelf thuis te komen.

Geleerden zijn het er al lang over eens dat een gezond 
maatschappelijk en persoonlijk leven vraagt om rust 
en stilte, om uiteindelijk de juiste keuzes te maken in 
het leven. Ons persoonlijk, maar ook ons gezamenlijk 
leven wordt bijeengehouden door een netwerk van 
waarden, opgebouwd in ons samen leven. Laten we 
daarvoor de tijd nemen, stillekes, op zoek naar onszelf, 
naar elkaar, naar stilte!

Vastenmaaltijd

Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het 
met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht 
te delen met een ander mens die uw steun hard 
nodig heeft.

Vastenproject 2025: Versterken van de organisaties 
van vrouwelijke verzamelaars van recycleerbare 
materialen en solidaire economie in de Pampa-
regio in Brazilië, en promoten van sociale rechten 
en opkomen en verdedigen van het milieu door 
klimaatactie.

De MOV organiseert ook dit jaar weer  een vasten-
maaltijd. Met deze solidariteitsmaaltijd willen 
we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en 
ons verbonden weten met onze noodlijdende 
medemens; de kosten bedragen € 15.00 per 
persoon.

U bent van harte welkom op dinsdag 1 april a.s. 
in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden, 
aanvang 18.00 uur. Aanmelden bij het parochie-
centrum, 0413 – 263154, of  per email via: 
info@parochiesintpetrus.nl.

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in 
alle kerken van onze parochie collectebussen of 
mandjes voor dit goede doel te vinden zijn. Of u 
kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
NL25 RABO 017 49 48 999, t.n.v.  ‘Vastenactie 2025’. 
Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk! 

Alvast hartelijk bedankt.

Monument voor 
Boekelse missionarissen
Sinds half november zijn we als werkgroep bezig met 
het ontwerpen en maken van een monument voor 
onze Boekelse missionarissen. Dit om hen te eren en 
te gedenken om het vele werk dat ze veelal een leven 
lang hebben verricht in een ver land overzee. Het 
monument, een wereldbol van roestvrij staal geplaatst 
op een gemetselde sokkel, is bedacht, ontworpen en 
wordt gemaakt door enkele mensen uit onze eigen 
gemeente. Het monument komt te staan aan de rand 
van  het kerkplein in de groenstrook grenzend aan 
het trottoir. Het begin is gemaakt en de bedoeling 
is dat het monument in juni klaar is, om tijdens de 
feestelijkheden van 100 jaar St Agathakerk en de 
afsluiting van de week van de missionarissen onthuld 
te worden. De bedoeling is om jullie de komende 
maanden in het Boekels Weekblad op de hoogte te 
houden van de voortgang.

En, niet onbelangrijk…we stellen een financiële 
bijdrage erg op prijs!

U kunt uw bijdrage overmaken op 
NL42RBRB8848715540 t.n.v. H. Meulemeesters-Peters
ovv monument missionarissen. U kunt ook uw bijdrage 
in een enveloppe afgeven bij de penningmeester 
St Jansplein 37 of bij de voorzitter, Parkweg 9. We 
zullen u op de hoogte houden van de opbrengst van 
de inzamelingsactie.

De werkgroep bestaat uit:
Riky Meulemeesters-Peters: voorzitter 
(voor info: 06-16013123)
Gerard Rutten: secretaris
Albert van Duijnhoven: penningmeester
Sjef van Zon: lid
Henk van Thiel: diaken

Peuter- en kleuterviering 23 maart St. Petruskerk Uden
Het thema van deze korte laagdrempelige viering is: 
“Laat de kinderen tot mij komen!”

Kom je ook samen met je broertjes en zusjes, papa’s 
en mama’s, opa’s en oma’s met ons meevieren?

We zullen samen zingen, luisteren naar een mooi 
verhaal en samen spelen. 
We starten om 11.45 uur in de kerk en sluiten met 
limonade en koffie/thee af. Deze viering is zeer 
geschikt voor kinderen tot en met 6 jaar.

Onderscheiding PRO 
ECCLESIA et PONTIFICE 
voor Peer Dekkers
Pastoor van de Laar heeft onlangs de pauselijke 
onderscheiding PRO ECCLESIA et PONTIFICE 
uitgereikt aan Peer Dekkers. Deze hoge 
onderscheiding wordt uitgereikt voor bijzonder 
verdiensten in onze kerk. Peer is zeer actief in allerlei 
functies in onze parochie. 

Van harte verdiend en proficiat!

Met volle teugen
Onder een wijd bladerdak van bomen
waarin flonkergaatjes zijn gekomen
zie ik met mijn ogen dicht
de zon spelen met donker en licht.

Ik voel de warmte op mijn huid,
hoor kindergelach en vogelgefluit
“vrede”, denk ik. “dit is vrede”,
en heb toen  even gebeden.
Ik drink gulzig zon en schaduw;
ik geniet, 
want de donkere wereld van verdriet
hangt als een zware onweerswolk
vlakbij.
Ze blijft hangen; gaat niet voorbij.

Nog éven is de dreiging ver
nog even; tot ik mijn ogen open sper.
Dan geselt de wereld zijn bitterheid
en ben ik het spoor bijna kwijt.

Dan ben ik verstomd; zonder rede
lijkt het vredig gevoel lang geleden.
Verbittering mag er niet komen
(dat besefte ik al onder de
bomen)
Want: had ik mijn dorst niet gelest
dan was het met mij niet zo best:

had ik geen vrede gevoeld,
dan was ik vergeten hoe God het
bedoelt.

Marianne du Maine

Lourdesbedevaart 2025
Vanuit de St. Petrusparochie en de parochies van Beek en Donk en Helmond gaan we samen op bedevaart 
naar Lourdes. De reisorganisatie Huis voor de Pelgrim heeft hiertoe een zesdaagse vliegreis georganiseerd 
in de periode van 22 t/m 27 september 2025.

De vliegreis vanaf Maastricht of Weeze gaat rechtstreek naar het vliegveld van Lourdes en duurt minder 
dan twee uur. Vanaf het vliegveld van Lourdes wordt u met een touringcar naar het hotel gebracht, 
zodat u uitgerust aan de bedevaart kunt beginnen. Voor het vervoer naar de luchthaven van vertrek 
wordt een bus ingezet vanuit Helmond, Beek en Donk en Uden.

De reissom van deze zesdaagse bedevaart inclusief verblijf in ****hotel op basis van volpension in 
tweepersoonskamer bedraagt € 1325, inclusief reis- en annuleringsverzekering en excursie.

De reis is te boeken via de website van: Huis voor de Pelgrim, Lourdes, 
(https://www.huisvoordepelgrim.nl/ reisaanbod/lourdes/reisinfo). Gebruik daarbij groepscode: cp2025.


