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Verbazen-Bewonderen-Verwonderen 

Ons te verwonderen hebben wij allen min of meer verleerd. 

Toch zijn er zoveel redenen om ons elke minuut te 

verwonderen. Vooral bij jonge kinderen zie je vaak 

verwondering in de puurste vorm. Vol verbazing kan een 

kind kijken naar een rondlopende kever, een prachtige bloem, 

het immens grote heelal, een reusachtige pompoen, een 

regenboog of een boom die tot de hemel rijkt. Wat kunnen ze 

zich verbazen over alles wat Gods schepping te bieden heeft. 

Laten ook wij weer ‘opmerkzamer’ door deze wereld 

wandelen en beginnen ons te verwonderen wanneer er iets te 

verwonderen valt. In de encycliek ‘Laudato Si’ roept paus 

Franciscus iedereen met klem op zich te richten op het 

behoud van de schepping in ons gemeenschappelijk huis. 

Ontelbaar veel heeft onze Schepper aan ons toevertrouwd om 

met zorg mee om te gaan. 

 

Luce 

Het Vaticaan heeft voor het Jubeljaar 2025 een officiële 

mascotte geïntroduceerd: Luce. Dit personage is ontworpen 

door de illustrator Simone Legno. Met Luce richt de 

organisatie van het Heilig Jaar zich op jongeren, om hen een 

boodschap van hoop en welkom te brengen. 

Luce is een pelgrim, verkleed als een typische reiziger: ze 

draagt een gele anorak om zichzelf te beschermen tegen wind 

en regen, vuile laarzen die getuigen van het pad dat ze al heeft 

afgelegd, een zendingskruis om haar nek en de staf van de 

pelgrim in haar hand. De mascotte en haar vrienden en bij-

figuurtjes werden gepresenteerd zijn onlangs in Rome 

gepresenteerd door aartsbisschop Rino Fisichella, de pro-

prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie en 



verantwoordelijk voor de organisatie van het jubeljaar 2025. 

Vooral de ogen van Luce vallen op: ze 

schijnen met een intens licht. In de 

weerspiegeling van haar ogen is een sint-

Jacobsschelp te zien. Deze mascotte 

symboliseert daarmee “de hoop van het hart”, 

aldus Mgr. Fisichella. Het Jubeljaar 2025, dat 

met Kerstmis begint, heeft als thema 

‘Pelgrims van hoop’. Met de inzet van deze 

mascotte is de verwachting ook jongeren te 

bereiken en aan te spreken met alle informatie 

en activiteiten in de context van het Jubeljaar. Ook hoopt het 

Dicasterie met de inzet van deze mascotte de dialoog tussen 

de verschillende generaties te bevorderen! 
 

Oma…. 

Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het 

schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij: ‘Oma, 

schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben 

meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over 

mij?’ Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: ‘Ik 

schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woorden 

die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen 

dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt.’ Het 

jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon er 

niets bijzonders aan ontdekken. ‘Maar het is een gewoon 

potlood, niets speciaals!’ 

‘Het is maar hoe je ernaar kijkt’, zei oma. Het potlood heeft 

vijf bijzondere dingen die jou – maar dan moet je ze wel 

onthouden – tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal 

leven met de wereld. 



Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar 

je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze 

hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens Zijn 

wil. Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om 

de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, 

maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn 

kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens. 

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd 

uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat 

we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijker is om 

rechtvaardig door het leven te kunnen gaan. Ten vierde: Het 

belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, 

maar het grafiet dat erin zit. Dus, wees steeds alert om wat er 

binnen in je gebeurt. Tenslotte, het vijfde wat een potlood 

bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef goed 

dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en 

probeer je daar voortdurend van bewust te zijn.’ En vertrouw, 

op God! 
 

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 3 december 2024 

in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We 

beginnen met een korte dienst van woord, gebed en 

communie. Vervolgens is er koffie en thee. 
 

Doopviering 

Sint Petruskerk Uden, 17 november 12.00 uur  

Navy Heijnis 

H. Agathakerk Boekel, 22 november 18.30 uur  

Otis Verhagen 

H. Kruisvinding Odiliapeel, 17 november 13.00 uur 

Jens Ruisendaal 



Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of  

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 16 nov. Overleden ouders Has en Martina van der 

Rijt van Berlo 

Zo. 17 nov. familie Timmers-van Lankveld, kinderen en 

kleinkinderen; Marinus en Sien van den 

Eijnde-Verhoeven; Ed Bolmers; Clemens 

Timans; Bart Vogels en Hans Vogels; uit 

dankbaarheid en voor Nellie Smits; familie 

vdn Acker en familie Raijmakers 

Ma. 18 nov.  

Di. 19 nov.  

Wo. 20 nov.  

Do.  21 nov.  

Vr. 22 nov.  

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 16 nov. Samenzang 

Zo. 17 nov. Sint Caeciliakoor 

 



Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis 

Zondag 24 november zal er, na de mis van 09.00 uur, koffie 

en thee worden aangeboden in het Dorpshuis. 
 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland   

Zondag 17 november 2024 om 09.00 uur H. Mis 

Misintenties: Herman Dirks en echtgenote, zoon Toon en 

overleden familie, Familie van der Horst van het Oventje, 

Jaargetijde Jos van Asseldonk, Maria Lannu Maraggay, 

Crispin Aliac Maraggay Sr, Lexie Marie Pradella 

Maraggay, Edna Altez Maraggay, Jesus Frias Alcantara, 

Geronima Peritang Lannu, Potenciano Paritang Lannu, 

Maria Labog Lannu, Cely Alcantara Estrella, John Paul 

Alindada Tubana, Lamber, Martien , Jan en ouders van den 

Elzen, ouders en familie Siroen en vrienden. 
 

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 

Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50.  

Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 
 

Mistijden H. Agatha Boekel,  

Zondag:10.30 uur 
 

Mistijden H. Jozef Venhorst,  

3e zondag van de maand: 09.00 uur 
 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,  

1e zaterdag van de maand: 18.30 uur 
 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,  

3e zaterdag van de maand: 18.30 uur 



 

 

 

 

 
 


