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Alles is grijs 

Het is moeilijk je voor te stellen dat de wereld gewoon 

doordraait, als jij iemand die je dierbaar is verliest. Maar toch 

is het zo. De wereld draait door; het leven gaat voort. Het 

word je misschien even gegund weg te zakken in het diepe 

zwart van je verdriet, je wanhoop. Maar dan word je keihard 

teruggetrokken. Je kinderen moeten weer naar school; je 

werkgever vindt dat je lang genoeg thuis bent geweest. Je 

kunt je zaak niet langer dicht houden of je vrienden vinden 

dat je wel lang genoeg gerouwd hebt. Dus probeer je maar 

om verder te leven in een wereld die misschien wel hetzelfde 

lijkt, maar niet langer meer hetzelfde is. Want waar eerst 

prachtige kleuren de boventoon voerden, is nu alles grijs. Die 

vergelijking heb ik niet van mezelf, maar van het prachtige 

liedje “Grijs” van Nielson. Nielson schreef dit liedje vlak na 

het overlijden van zijn beste vriend en neef. Het beschrijft 

heel treffend het gemis. Je gaat “gewoon” door, maar alles 

wat je leven mooi maakte is verdwenen. Je leeft een kleurloos 

bestaan, zonder plezier, zonder geluk, zonder schoonheid. 

“Ik wil weer zien zoals ik zag, toen ik jou nog had” zingt de 

zanger. Nou, vergeet dat maar. Het leven wordt nooit meer 

zoals het was. Dat betekent echter niet dat het niet weer 

opnieuw mooi kan worden. Ook al zijn de felle kleuren 

verdwenen, er kunnen andere prachtige warme en zachte 

tinten voor in de plaats komen. Je zult echter zelf moeten 

kleuren. Je vrienden en je familie kunnen je de potloden 

aangeven, maar het kleuren moet je zelf doen. Dat gaat niet 

van de ene dag op de andere. Je moet het de tijd gunnen. 

Anders wordt je leven een broddelwerk. Ik zie dat wel eens 

gebeuren: mensen, die zich veel te snel weer in het “gewone” 

leven willen storten, die overhaast een nieuwe relatie 



aangaan, omdat ze bang zijn voor die grote grijze vlakte. Dan 

moet het haast wel spaak lopen. Voor rouwen moet je de tijd 

nemen. En ook voor het weer opnieuw inkleuren van je leven. 

Dat kan alleen maar op jouw manier. Hoe goed bedoeld ook 

de adviezen van de mensen om je heen zijn, zij voelen niet 

zoals jij voelt, zij zien niet zoals jij ziet. Kleur langzaam en 

bedachtzaam. Gum gerust wat uit als het je toch niet bevalt. 

Je mag ook best eens buiten de lijntjes kleuren. Het is jouw 

schilderij, jouw leven. En geleidelijk aan zul je ontdekken dat 

de lucht weer blauw wordt en het gras weer groen. En dat de 

zon niet alleen schijnt, maar ook weer warmte geeft. 

 

Tastend Gelovig Eigentijds Afscheid Nemen 

Als Sint Petrus parochie willen wij een gastvrije en een open 

kerk en gemeenschap zijn. 

De zinsnede die daarbij vaak gebruikt wordt is: de uitvaart 

krijgt zoveel mogelijk vorm zoals de wensen zijn. U kunt 

daarbij denken aan eigen muziek/liederen, een foto-

presentatie, en uiteraard volop eigen inbreng in de 

herinnering van uw dierbare. 

Onze kerken in Uden, Boekel, Zeeland, Volkel, Venhorst en 

Odiliapeel staan voor deze eigentijdse vormen open. 

Uiteraard is er altijd een kerkelijk ambtsdrager bij betrokken 

en verkondigen wij een boodschap van hoop en vertrouwen. 

Mocht er gekozen worden voor een andere locatie zoals de 

Kruisherenkapel, de aula van een crematorium of van de 

natuurbegraafplaats, als parochie kunnen we ook dáár 

dienstbaar zijn voor een uitvaart op maat. Bij vragen neem 

gerust contact op met het parochiecentrum.  

Telefoon: 0413-263154. 
 



 
 

 

Allerzielen, uitnodiging herdenking 

Wij weten dat het overlijden van een geliefde een diepe 

ingreep is in het leven van degenen die achterblijven. Toch is 

er in het leven van alle dag vaak maar weinig ruimte voor 

rouw en verdriet.  Onze geloofsgemeenschap wil op of 

rond Allerzielen stilstaan bij al onze overledenen, maar in het 

bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 2023 tot 15 

oktober 2024 zijn overleden. Tijdens deze viering willen wij 

alle overledenen herdenken door het noemen van de naam en 

het ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare. Hieronder 

vindt u een overzicht op welke dag, uur en plaats de 

verschillende vieringen in de verschillende kernen gaan 

plaats vinden. De overledenen zullen worden herdacht in de 

kern waar de uitvaart heeft plaatsgevonden. De uitvaarten die 

plaatsvonden in de Kruisherenkapel worden in de Sint Petrus 

kerk herdacht! 

 

 



• Sint Petrus kerk Uden: zaterdag 2 november 18.30 uur. 

• H. Kruisvinding kerk Odiliapeel: zaterdag 2 

november 18.30 uur, met aansluitend zegening van 

het graf. 

• Sint Agatha kerk Boekel: zaterdag 2 november 

19.00 uur, met aansluitend zegening van het graf. 

• Sint Jacobus kerk Zeeland: zondag 3 november 09:00 

uur, met aansluitend zegening van het graf. 

• Heilige Jozef kerk Venhorst: zondag 3 november 19:00 

uur, met aansluitend zegening van het graf. 

• Sint Antonius Abt kerk Volkel: zaterdag 16 november 

18.30 uur. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het 

parochiecentrum in Uden op werkdagen tussen 

09:00-12:00 uur (0413-263154). 

Van harte wensen wij u sterkte toe tijdens deze dagen 

van gedenken! 

Met meelevende groet, werkgroepen avondwaken, 

Diaken Henk van Thiel, Diaken Mari van der Heijden, 

Pastoor John van de Laar. 
 

 

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 5 november 2024 

in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We 

beginnen met een korte dienst van woord, gebed en 

communie. Vervolgens is er koffie en thee. 
 

 

 

 



Filmavond 

Op maandag 11 november draait er in het Parochiecentrum 

weer een film met een bijbels verhaal. Deze keer  gaat het 

over Salomo, deel 1. 

We starten om 19.45 uur onder het genot van een kopje 

koffie of thee. Iedereen is van harte welkom en de toegang 

is gratis. Vrijwillige bijdrage mag uiteraard. 

Wij zien uw aanwezigheid graag tegemoet  
 

Doopviering 

Sint Petruskerk Uden, 17 november 12.00 uur Navy Heijnis 
 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of  

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 2 nov. Annie en Harrie van der Burgt-van de Braak 

en overleden familie van de Braak en 

overleden familie van der Burgt; Toon en 

Gerda Verhoeven-van Gennip en Gerrit de 

zoon, Johannes en Ignatia Bolmers-van Son 

en de zonen Ed en Ewald; Antoon Snijders 

en dochter Marjan; Herman Gorkink; Han 

van Amersfoorth; Bob en Lies van Bakel-

van Hooft en Jan en Mien van den Berg-



Smits; alle overleden bewoners buurtschap 

Kooldert  

Zo. 3 nov. Overleden familie van Hezewijk-van der 

Putten jrgt; Tiny Wilms; Ouders 

Nicolaassen-Kemps en kinderen; Jan en 

Thea Bevers van Esch; Riet Stevens-

Oerlemans; Cornelis en Anna Rovers-

Vogels, zoon Henk, dochter Francien, 

schoonzonen Piet, Leen en Jan, kleinzoon 

Ramon en overleden familie; voor het 

welslagen van een operatie; Hendrik van der 

Coer, zoontje Gerald, ouders Vollenberg-

van de Linden en overleden kinderen, 

ouders van der Coer-van de Linden en 

overleden kinderen; uit dankbaarheid ter ere 

van Onze Lieve Vrouw voor een genezing  

en overleden fam Raaijmakers-van den 

Oever; fam Poulussen-van Herpen, Bart 

Poulussen en Sjaan Nooijen 

Ma. 4 nov. Uit dankbaarheid 

Di. 5 nov.  

Wo. 6 nov.  

Do.  7 nov.  

Vr. 8 nov.  
 

Overledenen 

Venhorst Corrie Kuppens-van de Ven 79 jr. 

Odiliapeel Rietje Derks 68 jr. 

Volkel Toon van der Locht 77 jr.  

 

 



Koren 

Datum Koor 

Za. 2 nov. Sint Caeciliakoor 

Zo. 3 nov. Sint Caeciliakoor 
 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland   

Zondag 3 november 2024 om 09.00 uur H. Mis m.m.v. 

Simone Slegers 

Misintenties: Annie van Lieshout-Verwijst, Wim en Truus 

van de Brand-de Louw, Kees Broeren en echtgenote en 

overleden kinderen Schaykseweg, Alphonsus van Tiel en 

Petronella Jacobs zijn echtgenote, Marie Dekkers van de 

Hei, Jaargetijde Pastoor Wilhelmus van Rodijnen 1825, 

Overleden ouders Martien en Annie Cornelissen-Caspers en 

kleinzoon John, Wim Aarts, Overleden ouders Vollenberg 

van de Linden en overleden kinderen, overleden ouders 

Strijkert-Reimering en overleden kinderen, Overleden 

ouders van de Linden-van Kessel en overleden kinderen, 

Jan Toenders, Overleden ouders van der Heijden-van der 

Wijst en dochter Corrie, Overleden familie Vollenberg- 

Laurenssen, Overleden familie van Dijk- Verstegen 
 

 

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 

Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50.  

Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 
 

 

 



Mistijden H. Agatha Boekel,  

Zondag:10.30 uur 
 

Mistijden H. Jozef Venhorst,  

3e zondag van de maand: 09.00 uur 
 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,  

1e zaterdag van de maand: 18.30 uur 
 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,  

3e zaterdag van de maand: 18.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 


