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Feestdag Franciscus van Assisi 4 oktober 

Francesco, een vrolijke flierefluiter, rijdt te paard. Het is rond 

het jaar 1200. Langs de weg zit een melaatse. Daar heeft hij 

een grote angst en afkeer voor: angst voor besmetting, afkeer 

vanwege de afgrijselijke verminkingen door de ziekte. In een 

spontane opwelling stapt hij af van zijn paard en omhelst de 

melaatse. Achteraf ziet hij dit als de ommekeer van zijn 

leven. Hij is de zoon van een rijke lakenkoopman, 

voorbestemd om de zaak over te nemen. In een tijd waarin 

geld steeds meer een rol speelt in ieders leven, en waarin 

bankiers winnen aan macht en rijkdom. Franciscus neemt 

afstand van rijkdom, van ieder bezit. Hij gaat bedelen om 

eten. Zachtmoedig en nederig wil hij zijn, in navolging van 

Jezus. Zijn levensstijl is aantrekkelijk. Hij krijgt volgelingen, 

kleine broeders noemt hij ze, minderbroeders, eerst een paar, 

maar uiteindelijk komen er nog tijdens zijn leven 

minderbroeders in heel Europa. Gloedvol kan hij spreken en 

preken over Gods goedheid, over de schoonheid van de 

natuur, over het lijden van Jezus Christus. Hij voelt zich 

zielsverwant met al wat leeft en ook met alle natuur: wind en 

water, dieren en planten. In alles ziet hij God stralend en 

liefdevol aanwezig. Daardoor is alles met elkaar verbonden 

in broederlijke en zusterlijke eenheid: broeder zon en zuster 

maan, broeder wind en zuster water, broeder vuur en moeder 

aarde. Hij prijst dit alles, en roept alles en iedereen op om 

God te prijzen, Hij geeft bijzondere kwaliteiten aan elk 

verschijnsel. 

 

Oktober: Rozenkransmaand 

In onze Rooms-Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd 

aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen 



met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans 

op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige 

paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van 

de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het 

bidden van de rozenkrans. Het rozenkransgebed werd 

gepropageerd door de orde der Dominicanen, waartoe Pius V 

zelf ook behoorde. Volgens een legende was de Rozenkrans 

een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint 

Dominicus (1170-1221), stichter van de dominicanen. Maria 

zou de rozenkrans hebben gegeven als wapen in zijn strijd 

tegen de  Albigenzen. Het gebruik om jaarlijks de hele maand 

oktober in het teken van de rozenkrans te stellen, dateert uit 

de 19e eeuw. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een 

intensere Mariadevotie in deze maand bevorderde door zijn 

oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. Ons gebed 

maakt verschil. 
 

Filmavond 

Op maandag 7 oktober draait er in het Parochiecentrum weer 

een film met een bijbels verhaal. Deze keer gaat het over 

Paulus van Tarsus, deel 2. We starten om 19.45 uur onder het 

genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte 

welkom en de toegang is gratis. Vrijwillige bijdrage mag 

uiteraard. Wij zien uw aanwezigheid graag tegemoet. 

 
Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 5 november 2024 

in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We 

beginnen met een korte dienst van woord, gebed en 

communie. Vervolgens is er koffie en thee. 

 



Doopviering 

Juna van Maasakkers-van Zutphen; St. Petruskerk te Uden, 

zondag 13 oktober 2024 om 12.00 uur. 

 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of  

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 5 okt  

Zo. 6 okt Tiny Wilms; Jan en Thea Bevers van Esch; 

Toon van der Schriek; jrgt overleden ouders 

vd Laar-vd Ven; Voor de wereldvrede 

Ma. 7 okt Uit dankbaarheid 

Di. 8 okt  

Wo. 9 okt  

Do.  10 okt  

Vr. 11 okt  

 

Wij gedenken rond het eerste jaargetijde in Uden 

onderstaande dierbaren en wordt tevens het 

gedachteniskruisje aan de genodigde familie op het einde 

van de viering, achterin de kerk, bij de gedachteniskapel 

uitgereikt:  



Kruisheer André Notelaers, Wim Koene, Piet van der Burgt, 

Aafje Verbruggen-Bakker, Hans Derksen, Francien 

Kerkhof-Kanters, Betsie Wijdeven-Wijdeven, Rikie 

Spoorenberg-Otten, Willy Jansen-Zwinkels, José van den 

Dungen, Mimi Alofs-te Dorsthorst 

 

Overledenen 

Volkel Ria Wassenberg-Hendriks 92 jr. 

Zeeland Gerda van de Ven-van der Ven 87 jr. 

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 5 okt Deux Bornes 

Zo. 6 okt Sint Caeciliakoor 

 

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis 

Zondag 27 oktober zal er, na de mis van 9.00 uur koffie en 

thee worden aangeboden in het Dorpshuis. 

 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland   

Zondag 6 oktober 2024 om 09.00 uur: H. Mis  

Misintenties:  Jaargetijde Harrie van Dongen en Martha van 

Dongen-van der Ven, Wim en Truus van de Brand-de 

Louw, Kees Broeren en echtgenote en overleden kinderen 

schaykseweg, Alphonsus van Tiel en Petronella Jacobs zijn 

echtgenote, Martien en Truuske kuipers-van Doren, 

Overleden ouders Martien en Annie Cornelissen-Caspers en 

kleinzoon John, Coos van Dongen en familie 
 

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 



Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50.  

Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 
 

 

Mistijden H. Agatha Boekel,  

Zondag:10.30 uur 
 

Mistijden H. Jozef Venhorst,  

3e zondag van de maand: 09.00 uur 
 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,  

1e zaterdag van de maand: 18.30 uur 
 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,  

3e zaterdag van de maand: 18.30 uur 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

Indien u geen gebruik heeft kunnen maken van de collecte, 

kunt u toch een bijdrage leveren om de Petrusparochie 

toekomst te geven, middels de QR code. 

 

 

 

 

 

 
Geldig tot 24 oktober 2025 

 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u mee naar huis nemen 

 


