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Met vertrouwen de toekomst in 

Afgelopen weekend vierden we in de Petrus kerk het 

sacrament van het Vormsel en van de Eerste Communie. Het 

waren mooie en sfeervolle vieringen. Het sámen vieren 

raakte de mensen echt! In het bijzonder op zondag, met een 

zo volle en toch zo stille Sint Petrus kerk. Alles liep heel 

sereen, er was eerbied voor het Heilige. We zien duidelijk dat 

het Familiepastoraat een dragende kracht is in onze parochie. 

Toekomstbestendig. Een woord van dank aan het hele team 

van Petrus 2.0, aan de koster en de trouwe acolieten, aan het 

koor Deux Bornes. We gaan door op de weg van: samen 

voorbereiden én samen vieren! 

Pastoor John van de Laar.  

 

Jezus  

Vele mensen zeggen: 'Ik heb Jezus niet gezien! Waarom zou 

ik dan geloven?' Wij geloven echter dat de waarheden van 

het christelijk geloof door de eeuwen heen gebouwd en 

gedocumenteerd zijn op solide Bijbelse en historische feiten, 

door studie en onderzoek. Jezus is werkelijk gestorven en 

Jezus is echt weer opgestaan. Wat verlangt die Jezus van ons? 

Voor ons gelovigen is Jezus de enige weg naar God. Door de 

dood en de verrijzenis van Jezus is het mogelijk gemaakt dat 

ieder van ons, door ons geloof in Hem, het eeuwige leven kan 

ontvangen en vrije toegang heeft tot God. Het is goed om hier 

bij stil te staan. Jezus zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en 

het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan alleen door 

mij'. Jezus zegt dat Hij de enige echte weg naar God is. Hij is 

het zelf, Hij spreekt over zichzelf. 'Ik geef Mij voor jou, zo 

komt jij bij God.' Wij mogen begrijpen dat ons geloof niet 

alleen een filosofie is van het leven, niet alleen een ethische 



code, niet alleen het doen van goede werken, maar vooral een 

persoonlijke relatie met de levende Schepper God, door het 

geloof in Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus. 

Open je hart en laat je door deze woorden raken. En het 

geweldige is dat God ons vanaf dit moment niet meer alleen 

laat. Vertrouw erop. 

 

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 2 juli 24 in het 

Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur. We beginnen met een 

korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is 

er koffie en thee. 

 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of  

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 15 juni Wim van Driel; Marjan van Tiel 

Zo. 16 juni Jo van Rosmalen-Verwegen; Piet Vogels en 

Drieka Daandels; Pastoor Aloysius Maas; 

Marinus en Sien van den Eijnde-Verhoeven;  

ouders Nicolaassen-Kemps en kinderen;  

voor inspiratie en kracht voor alle priesters; 



Annie en Harrie van der Burgt-van de Braak 

en overleden familie van de Braak en 

overleden familie van der Burgt; Ad van 

Driel en overleden familielieden; Willy en 

Leen Driessen-Wintels; Maria Cöp-van 

Boxtel en Sjaak Cöp; Albert Rutten en 

overleden familieleden; Martin Vogels en 

overleden en van de familie Vogels-Peters; 

Bijzondere intentie; Maria van Bergen 

(sterfdag), Bahar Bucakli, Piet van Uden, 

Hilde en Marijke, Zr. van Es en Mevr. van 

Es; Mien van Aar en Betsie Kuijper; 

echtpaar Wintjes-de Valk en hun overleden 

kinderen en kleinkinderen; Cornelis en 

Anna Rovers-Vogels, zoon Henk en dochter 

Francien, schoonzonen Piet, Leen en Jan en 

kleinzoon Ramon en overleden familie; Piet 

van Boxtel en ouders van Boxtel-Cöp; 

Harrie van Driel; familie van den Acker en 

familie Raijmakers; Hendrik van der Coer 

en zoontje Gerald, overleden ouders 

Vollenberg-vd Linden , kinderen Gerrit, 

Wim en Marietje, Leo Lies en Jan, 

overleden ouders van der Coer-vd Linden, 

kinderen Cato, Marietje en Riek; Ardiena 

Kuijpers-van Lent en Willy van Lent; 

intentie uit dankbaarheid; Martien Wijdeven 

vw sterfdag;  

Ma. 17 juni  

Di. 18 juni  



Wo. 19 juni  

Do.  20 juni  

Vr. 21 juni  
 

Overledenen 

Uden Alied Bevers-Haverkort 86 jr. 

Volkel Thera van der Wijst-Timmers 92 jr. 

Volkel Diny van Uden-de Groot 90 jr. 
 

Koren 

Datum Koor 

Za. 15 juni Samenzang 

Zo. 16 juni Sint Caeciliakoor 
 

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis 

Zondag 23 juni zal er, na de mis van 09.00 uur, koffie en thee 

worden aangeboden in het Dorpshuis. 

 

Veel dank 

Wanneer ik het graf van mijn ouders bezoek op het kerkhof 

in Zeeland zie ik telkens weer, hoe het hele kerkhof, er keurig 

netjes bijligt. Het is een genot om even daar te zijn en de 

toewijding van de vrijwilligers te zien in het mooie 

onderhoud. Het verdient veel dank en waardering. “De doden 

begraven” is een werk van Barmhartigheid. Het onderhoud 

evenzo. Veel dank en hulde daarom!        

Pastoor John van de Laar. 

 

 

 

 

 



Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Misintenties: Zondag 16 juni 2024.   

9.00 uur: H. Mis  m.m.v. Kerkkoor St. Cecilia. 

 

 

Misintenties: Overleden ouders Martien en Annie 

Cornelissen-Caspers en kleinzoon John, Coos van Dongen, 

Martina Bongers-Herpers, Lennard en Leo, Jan van Uden, 

Jan en Mariella van Deijne en overleden familie, Arnold 

van Zeeland, Cor van Haandel 
 

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 

Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50.  

Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 

 

Mistijden H. Agatha Boekel,  

Zondag:10.30 uur 

 

Mistijden H. Jozef Venhorst,  

3e zondag van de maand: 09.00 uur 

 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,  

1e zaterdag van de maand 18.30 uur 

 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,  

3e zaterdag van de maand om 18.30 uur 

 



 


