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Bereikbaarheid Parochiecentrum: 

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur. 

 

Telefoonnummer  0413-263154 

Email: info@parochiesintpetrus.nl 

Website: www.parochiesintpetrus.nl 

 

 

 

Kerkbijdrage Uden:  NL60 RABO 0151 9047 58 

Misintenties Uden:  NL25 RABO 0174 9489 99 

 Kerkbijdrage Zeeland: NL94 RABO 0159 5077 82 
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Sacramentsdag 2 juni 

In elke katholieke kerk, hangt of staat in de buurt van het 

tabernakel een zogenaamde Godslamp. Een klein 

kaarsvlammetje in een rood glas dat ons zegt: “Hij is hier!” 

Jezus is in de Eucharistische gedaante van het Brood 

werkelijk present. Brood en Wijn worden in elke 

Eucharistieviering waarlijk Lichaam en Bloed. Dus niet een 

symbool of een teken maar werkelijk present, aanwezig 

midden onder ons. Dat is wat wij als geloofsgemeenschap, 

als kerk altijd als geloofsmysterie hebben doorgegeven. Jezus 

is ook present in het volk dat bidt en viert. In de priester die 

het sacrament voltrekt. In de lezing van het evangelie. In het 

altaar dat gekust wordt om Hem te groeten die de ware 

Gastheer is. Maar alleen in de Eucharistische gaven is hij 

‘lijfelijk’ aanwezig; alleen voor de H. Communie gaan wij 

door de knieën of buigen we het hoofd om Hem de eer te 

brengen die Hem toekomt. Dit mysterie vieren we elke 

zondag: een God die Mens wordt, een Mens die Brood wordt. 

Voorafgaand aan elke communie bidden wij: ”Heer, ik ben 

niet waardig dat Gij tot mij komt.” En daarmee wordt 

duidelijk dat het ter communie gaan geen initiatief is van 

onszelf maar van Jezus zelf. Hij komt op deze wijze naar ons, 

ofschoon wij dat nooit waardig kunnen zijn. We zijn en 

blijven gebroken mensen die genezing nodig hebben. Het is 

dan ook goed  daarover eens goed na te denken en je ervan 

bewust te worden dat jij, als deel van het lichaam van 

Christus, ook dat Lichaam van Christus ontvangen mag. Je 

bent wat je ontvangt. Je wordt wat je ontvangt: Lichaam van 

Christus. Laten we ons ervan bewust zijn dat Hij bij ons komt 

en zichzelf geeft. Dan vieren we echt Sacramentsdag, elke 

keer wanneer we Eucharistie mogen vieren. 



-We vieren op Sacramentsdag  2 juni om 10.30 uur de eerste 

communie in Boekel. 

-Op zondag 9 juni vieren we de eerste communie om 10.30 

uur in Uden. 

-Het vormsel wordt in Uden toegediend tijdens de 

zaterdagavond viering van 8 juni om 18.30 uur. 

 

Priesterkoor Petruskerk Uden opgeknapt! 

Afgelopen week is het priesterkoor opnieuw gepolijst en zijn 

de rode lopers (90 jaar oud) vernieuwd. Misschien denkt u, 

maar vanuit de kerk zag alles er netjes uit, echter dichtbij 

genomen zaten er gaten in de lopers en de vloer was echt aan 

onderhoud toe. Uiteraard blijft de kleur van de (nieuwe) 

lopers rood, en de tegels van het priesterkoor kunnen er weer 

vele jaren tegen. Het zal zeker een verademing zijn voor de 

poetsploeg, die vanaf nu ook eer zullen hebben van alle 

poetswerk, wat zo trouw, week na week, in de grote Petrus 

kerk gebeurd. Dit verdient alle waardering en veel dank! 

Pastoor John van de Laar. 

 

Grimmige samenleving 

Begin mei was ik met een groep zieken in Lourdes. Zes dagen 

geen nieuws maar concentratie op de vieringen en de 

gesprekken met de zieken. Tijdens een bedevaart komt het 

beste in een mens naar boven. Mensen zijn vriendelijk, 

geduldig en behulpzaam. Terug in Nederland ging ik weer 

kranten lezen. Wat een contrast met de dagen in Lourdes. De 

oorlogen in Oekraïne en Gaza zaaien nog dagelijks dood en 

verderf, in Duitsland worden politici in elkaar geslagen en in 

onze universiteitssteden wordt de sfeer steeds grimmiger 

door het geweld van groepen studenten. Al veel langer 



kennen wij geweld tegen brandweermensen en 

ambulancepersoneel. Verbaal geweld, zo blijkt steeds meer, 

kan heel gemakkelijk omslaan in fysiek geweld. 

Verruwing: 

Voor zover ik kan zien, is de verruwing van de samenleving 

al jaren aan de gang. Op sociale media wordt steeds meer 

beledigd en gescholden. Op talloze websites wordt helaas op 

de mens en niet op de bal gespeeld. Mensen worden beledigd 

en hun goede naam door het slijk gehaald Niet voor niets 

wordt soms gesproken over een open riool. Maar ook in de 

Tweede Kamer, toch het Huis van onze democratie, is de 

toon hard en grof  geworden. Politici die spraken over fatsoen 

in de publieke ruimte werden in het recente verleden 

nog  uitgelachten. Maar ik vermoed dat veel burgers 

verlangen naar een herstel van fatsoenlijke en beschaafde 

omgangsvormen in deze tijd van toenemende verharding. 

Hoffelijkheid: 

Jaren geleden hield een wethouder in Amsterdam een 

indrukwekkend pleidooi voor hoffelijkheid in de stad. Het is 

een wat ouderwets woord maar iedereen beseft het belang 

van hoffelijkheid voor het goede leven in onze dorpen en 

steden. Wij zijn een land van politieke en 

levensbeschouwelijke minderheden. Tegen die achtergrond 

is het belangrijk te zoeken naar een gedeeld moreel ijkpunt. 

Een pluriforme samenleving heeft behoefte aan een gedeelde 

basismoraal en gemeenschappelijke spelregels. 

Waardigheid: 

Christenen zijn in onze samenleving een minderheid 

geworden. Maar wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren 

om de verruwing terug te dringen. De kerken zijn 

vindplaatsen van waarden, normen en deugden. De 



christelijke gemeenschap beheert een eeuwenoude schat van 

wijsheid over God, mens en samenleving. In het katholiek 

sociaal denken staat de notie van de menselijke waardigheid 

centraal. Ieder mens heeft als schepsel van God een unieke 

waardigheid. Wie een mens schaadt, schaadt daarmee de 

Schepper. Deze overtuiging kan ons stimuleren om 

respectvol en hoffelijk met elkaar om te gaan. Laten 

christelijke gezinnen, christelijke scholen, kerkelijke 

gemeenten en parochies een bijdrage leveren aan de 

internalisering van een notie als hoffelijkheid. Zo kan 

hopelijk de grimmigheid van de samenleving worden 

gekeerd.  

Mgr. dr. Gerard de Korte bisschop van ’s-Hertogenbosch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 4 juni 24 in het 

Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur. We beginnen met een 

korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is 

er koffie en thee.  



Doopviering Sint Petruskerk 

Zondag 9 juni 2024   12.00 uur;  Olivier Chodynick 

          13.00 uur;  Hanna Olkuska 
 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of  

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 1 juni Familie Rutten-de Groot, overleden ouders 

en kinderen; Harrie van Hooft en dochter 

Annie vw beider sterfdag en voor 

echtgenote Tine van Hooft-Zomers; Toon 

en Francien Jetten-van Asseldonk 

Zo. 2 juni Jan en Annie Dortmans-van Zutphen; Tiny 

Wilms; Anna de Bruin-van Kessel; Maria 

Cöp-van Boxtel en Sjaak Cöp; ouders van 

Rosmalen-van Boekel en overleden familie 

Ma. 3 juni Truus Hoefs vw sterfdag; intentie uit 

dankbaarheid 

Di. 4 juni  

Wo. 5 juni  

Do.  6 juni  

Vr. 7 juni  

 



Overledenen 

Uden Monique Tichelaar-Joosten 63 jr. 

Uden Mien van Aar 92 jr. 

Uden Zus Lourenssen-van Oorschot 95 jr.  

Uden Jetje Op Ten Berg-Kappé 87 jr. 

Boekel Frans van de Laar 74 jr. 

Boekel Nelly van Moorsel-Donkers 87 jr. 

Volkel Thera van der Wijst-Timmers 92 jr. 

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 1 juni Intervalkoor Pius X 

Zo. 2 juni Sint Caeciliakoor 

 

Kerk keurig onderhouden: 

De Jacobus kerk in Zeeland wordt door de poetsploeg 

aldaar, keurig en trouw onderhouden. Iedere 

zaterdagochtend is de poetsploeg actief. 

Een tijd geleden alweer is de hele kerk geboend met zwarte 

schoenpoets. De reden was schade aan de vloer. Het was 

echt monniken werk. De schade is daardoor hersteld. Veel 

dank en waardering voor dit trouwe poetswerk. 

Pastoor John van de Laar. 

 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Misintenties: Zondag 2 juni 2024.   

9.00 uur: H. Mis 9.00 uur: m.m.v. Kerkkoor St. Cecilia. 

Annie van Lieshout-Verwijst, Wim en Truus van de Brand- 

de Louw, Kees Broeren en echtgenote en overleden 

kinderen schaykseweg., Alphonsus van Tiel en Petronella 



Jacobs zijn echtgenote, Jaargetijde Charles Huysmans, 

Misintenties:  

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 

Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50.  

Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 

 

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis 

Zondag 23 juni zal er, na de mis van 9.00 uur, koffie en thee 

worden aangeboden in het Dorpshuis. 

 

Mistijden H. Agatha Boekel,  

Zondag:10.30 uur 

 

Mistijden H. Jozef Venhorst,  

3e zondag van de maand: 09.00 uur 

 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,  

1e zaterdag van de maand 18.30 uur 

 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,  

3e zaterdag van de maand om 18.30 uur 


