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Bijzonder weekend 

Op zaterdag 25 mei om 10.30u zal Frits Hendriks de 

priesterwijding ontvangen in de Sint Jan van Den Bosch. Op 

zondag 26 mei viert hij in zijn (stage) parochie Wijchen de 

eerste heilige mis. We hebben er dus weer een priester bij in 

ons bisdom. 

Het doet mij terugdenken aan 25 mei 1991 toen ik de 

priesterwijding ontving in de Sint Jan van Den Bosch en 26 

mei 1991, nu dus 33 jaar geleden, dat ik voor het eerst mocht 

voorgaan in de eerste Heilige Mis in de Jacobus kerk in 

Zeeland. Mijn bescheiden ouders en mijn familie waren daar 

getuigen van. Om nu pastoor te mogen zijn van de Sint Petrus 

parochie, sinds september 2017 waarnemend en sinds 

februari 2019 definitief geeft veel voldoening en zeker 

vreugde!  

Ik bewonder alle parochianen dat ze, week na week, naar een 

zelfde stem luisteren met een (korte) preek, soms rakend en 

dan weer saai of anders. Of het wijs is in eigen contreien te 

werken laat ik aan u als parochiaan over. Ik ben u in elk geval 

dankbaar voor al uw trouw meevieren!  

Naast deze benoeming mag ik ook nog steeds werkzaam zijn 

in Laarbeek als waarnemend pastoor, dichtbij Helmond waar 

ik bijna 28 jaar mocht pastoraal actief zijn. Kortom, er is van 

alles te doen! In dankbaarheid zal ik dit weekend vieren. 

Denkend aan toen…met mijn ouders die, het zal u niet 

verwonderen, nog altijd worden gemist! 

John van de Laar. 

 

 

 

 



Een portret van God 

Wij waren iets anders gewend: een oude Vader met baard 

zetelend als een plechtstatige koning, of een streng kijkende 

figuur, die alles in de gaten houdt, of alleen het oog binnen 

een driehoek, gereed om het kwaad te straffen. God in de 

gedaante van een hand is ons vreemd. Toch sluit dit beeld 

dicht aan bij de Heilige Schrift. Daar is Gods handelen van 

tweeërlei aard: een dreigende, straffende hand, die kan 

toeslaan (vooral in verband met de vijanden van het Joodse 

volk), maar veel vaker een reddende, beschermende, 

koesterende hand, die veiligheid en beschutting biedt: “Gij 

opent uw hand en zij worden verzadigd” (psalm 104). “Ik 

vergeet u nooit; ik heb u geschreven in de palm van Mijn 

hand” (Jesaja 49,16). Gelukkig raken de strenge 

Godsbeelden uit de tijd, een strenge Rechter, een wrekende 

controleur. Juist door meer thuis te raken in het Boek van 

Gods Woord ontdekken we, dat de nadruk meer ligt op de 

mensvriendelijkheid van God, de God van de toegestoken 

hand. Hij is ons nabij, Hij weet wat er in ons omgaat, Hij 

verheugt zich over het goede dat tot stand komt en lijdt aan 

het leed van de wereld. Gods meest eigenlijke gebaar is niet 

het gebaar van afwijzen en terechtwijzen, maar het gebaar 

van de toegestoken hand. Of zoals psalm 73 het uitdrukt: ”Bij 

U, ik ben altijd bij U, Gij houdt mij vast, Uw hand in mijn 

hand. Alles zult Gij ten goede leiden, Gij voert mij mee in uw 

raadsbesluit. Wat is de hemel voor mij zonder U, wat moet ik 

op aarde als Gij niet bestaat? Al wordt mijn lichaam ook 

afgebroken, al sterft mijn hart, Gij zijt mijn Rots, mijn God, 

de toekomst die op mij wacht”. Dat is ook onze opdracht aan 

elkaar. Voor je medemens een uitgestoken en helpende hand 

zijn.  



Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 4 juni 24 in het 

Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur. We beginnen met een 

korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is 

er koffie en thee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doopviering Sint Petruskerk 

Zondag 9 juni 2024   12.00 uur;  Olivier Chodynick 

          13.00 uur;  Hanna Olkuska 

 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of  

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 



intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 25 mei  

Zo. 26 mei Bertha de Groot, overleden ouders en 

familie; André en Annie Wijdeven-de 

Groot;  

Ma. 27 mei  

Di. 28 mei The second anniversary of death Anna 

Lukasiak 

Wo. 29 mei  

Do.  30 mei  

Vr. 31 mei  

 

Overledenen 

Uden Ineke van den Dungen-Beukers 89 jr. 

Uden Monique Tichelaar-Joosten 63 jr. 

Uden Mien van Aar 92 jr. 

Uden Zus Lourenssen-van Oorschot 95 jr.  

Uden Jetje Op Ten Berg-Kappé 87 jr. 

Boekel Frans van de Laar 74 jr. 

Boekel Nelly van Moorsel-Donkers 87 jr. 

 

Koren 

Datum Koor 

Za. 25 mei Sint Caeciliakoor 

Zo. 26 mei Deux Bornes 

 

 



Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Misintenties: Zondag 26 mei 2024.   

9.00 uur: H. Mis  

Misintenties: Joop Houterman, Uit dankbaarheid, 

Jaargetijde Marieke Huysmans-van der Burgt, Jaargetijde 

Pater Arnold Zuydwijk SSCC 

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 

Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50.  

Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 

 

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis 

Zondag 26 mei zal er, na de mis van 9.00 uur, koffie en thee 

worden aangeboden in het Dorpshuis. 

 

Mistijden H. Agatha Boekel,  

Zondag:10.30 uur 

 

Mistijden H. Jozef Venhorst,  

3e zondag van de maand: 09.00 uur 

 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,  

1e zaterdag van de maand 18.30 uur 

 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,  

3e zaterdag van de maand om 18.30 uur 


