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Meimaand-Mariamaand: 

De meimaand is van oudsher bijzonder toegewijd aan Maria, 

de moeder van Jezus. Met name ook in mei gaan veel mensen 

op bezoek bij haar om haar te ontmoeten. Veel plaatsen in het 

Brabantse land en daarbuiten oefenen een grote 

aantrekkingskracht uit. Jongeren en ouderen weten de weg te 

vinden. Over Maria staat in het Evangelie weinig geschreven. 

Op belangrijke plaatsen is zij nadrukkelijk aanwezig en 

betekent zij veel. Het nieuws van haar uitverkiezing deed 

haar schrikken. De opdracht om moeder van Gods Zoon te 

worden en Hem te begeleiden vond ze een opdracht die 

misschien te hoog gegrepen was voor haar eenvoudige 

persoon. Haar ja-woord tot de engel Gabriel en haar 

dienstbare hulp aan haar nicht Elisabeth laten zien dat ze 

open staat voor nieuwe ervaringen en dat ze de handen uit de 

mouwen wil steken. Met zorg en liefde heeft ze Jezus 

omgeven.  

Zoals iedere ouder zijn/haar kind moet loslaten, zo moest 

Maria toezien hoe haar Zoon steeds meer zijn eigen weg ging. 

Ze begreep niet alles wat Hij zei en deed. Ze gaf Hem ruimte 

en steunde Hem door dik en dun. “Ze bewaarde alles in haar 

hart “ zo lezen we in de heilige Schrift. Op het einde van 

Jezus’ leven, toen bijna alle vrienden gevlucht waren, bleef 

Maria haar Zoon trouw. Ze stond met Johannes onder aan het 

kruis. Als de leerlingen, na Jezus’ dood en verrijzenis, 

verdrietig en verward samenkomen in de zaal van het 

cenakel, is Maria erbij. Samen wachten ze op de 

Pinkstergeest. Net als toen wil Maria ook bij ons zijn, om met 

ons verdriet en lijden te delen. Zij verwijst met haar hele 

persoon, haar geloof en haar dienstbaarheid, naar haar Zoon 

Jezus Christus. “Vertrouw je toe aan Hem, ga Zijn weg” zegt 



ze tot ons. In het geloof van velen is tastbaar dat Maria op 

deze weg een tochtgenote is. Zij staat heel dicht bij ons, 

mensen. Zij is bijzonder geschikt om gevoelens van hoop, 

wanhoop, twijfel, onmacht, verdriet, lijden, vreugde en 

dankbaarheid over te brengen naar haar Zoon. Moge uw 

bezoek aan Maria, in onze kerken of daarbuiten, u goed doen! 

 

Een gebed van een grootmoeder op moederdag. 

Goede moeder Maria, 

ik zou u willen zeggen vandaag 

hoe bezorgd ik ben voor mijn kinderen en kleinkinderen. 

Ze leven vaak zo anders dan ik gedroomd heb: 

ze leven voor andere waarden 

en volgens andere normen. 

Ze gaan hun eigen wegen 

en soms versta ik niet 

wat ze antwoorden op mijn vragen. 

Het zijn goede kinderen, 

maar hun geloof is zo anders 

dan wij vroeger leerden.  

Goede moeder Maria, 

Gij zult mijn zorgen wel verstaan: 

ook uw Zoon ging andere wegen dan gij gedroomd had, 

en ook zijn woorden klonken soms zo vreemd. 

Zorg voor mijn kinderen en kleinkinderen. 

Blijf bij hen als het kruis komt, 

laat hen nooit alleen. 

Mogen zij, door alles heen, 

uw Zoon ontdekken 

en de kracht van zijn vergevende liefde.  

Amen. 



Moederdag 

De tweede zondag in mei 

Vieren we Moederdag 

Een cadeautje geven mag 

Dat hoort er wel bij. 
 

Moeder maken we blij 

Moeder kan het waarderen 

Als de kinderen haar eren 

Vandaag is moeder vrij. 
 

Het zit hem niet in het geven 

Maar meer nog in de aandacht 

Dat er aan moeder wordt gedacht 

Met elkaar het geluk beleven. 
 

Een moederhart, oh, wie het kent 

Tot in zijn diepste grond 

Hoe krijgt zij alles rond 

Aan haar zorgen komt geen end. 
 

Moeder, zo lief en zo goed, 

Die van haar kinderen houdt 

Zo zorgend en vertrouwd 

Moeder doet zoals het moet. 
 

Altijd moest het Moederdag zijn 

Waarom maar 1 dag in het jaar? 

Ieder dag staat moeder klaar 

En zorgt voor groot en klein. 
 

God geven haar wijsheid en de kracht 

Zodat moeder blij verder kan gaan 

Haar kinderen altijd bij moge staan 

Dat het zo mag zijn, zoals verwacht. 



Wat vieren we met Pinksteren? 

Voordat Hij uit het zicht verdween beloofde Jezus aan zijn 

leerlingen dat Hij een helper zou sturen: de Heilige Geest. 

Tien dagen ná Hemelvaart, 19 mei, wordt deze geest over 

hen ‘uitgestort’, zoals dat wordt genoemd. Dat is 

Pinksteren. De voltooiing van de Paastijd, de 50ste dag.  

 

Trap mee voor het goede doel op Tweede Pinksterdag   

Op 20 mei 2024 vindt de Trap-In weer plaats: de jaarlijkse 

sponsorfietstocht op Tweede Pinksterdag. Ook dit jaar 

komen de opbrengsten weer ten goede aan de 

ontwikkelingsprojecten. 

Ook dit jaar belooft de Trap-In weer een 

groots evenement te worden. Een prachtige 

route, de gezelligheid en saamhorigheid 

onderweg, en uiteraard het vele vermaak op 

de posten zijn gegarandeerd een 

succesformule. Dit allemaal uiteraard om 13 

mooie projecten te ondersteunen. Op de 

website (www.trap-in.nl) of op facebook 

(www.facebook.com/trapin) kunt u er meer over lezen. 

Dit jaar is extra bijzonder, omdat de Trap-In 50 jaar bestaat! 

Dus meefietsen wordt een extra feest! Net als vorig jaar kunt 

u ook dit jaar weer kiezen voor een route van 30 of 50 

kilometer. Elke 10 kilometer is er een post met wat lekkers te 

eten of te drinken onder het genot van muziek. Ook de 

opbrengst van de verkopen gaat naar de goede doelen!  

De kosten om te starten zijn slechts 5 euro per persoon; of 15 

euro voor een gezin. De prijzen van de versnaperingen zijn 

niet hoog, dus u kunt voor een klein bedrag een gezellige en 

sportieve dag beleven met het hele gezin.  



Vanaf 10.00 uur kunt u starten op de Markt in Uden of bij het 

Muziekhuis in Volkel. U bent van harte uitgenodigd om mee 

te doen! 

Graag tot ziens op Tweede Pinksterdag! 

Stichting Trap-In Uden-Volkel 

 

St.Caeciliakoor Uden te gast in de Sint Janskathedraal 

Den Bosch 

Traditiegetrouw wordt in de maand Mei in de St. 

Janskathedraal in Den Bosch Maria aanbeden door pelgrims 

uit het hele land. Dit jaar krijgt de pelgrimage een extra 

feestelijk tintje vanwege het 750-jarig bestaan van de 

koorzang. Al kort na de stichting van de Sint Jan ontwikkelde 

deze kerk zich tot een centrum voor kerkmuziek.  

Het is dan ook een grote eer voor het St. Caeciliakoor om 

tijdens deze bijzondere Mariamaand een van de 

eucharistievieringen te mogen opluisteren. 

De datum is vastgesteld op 12 mei om 12.00 uur.  

Het koor staat onder leiding van dirigent Marcus de Haard en 

organist Jan de Laat. 

 

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen 

U bent weer van harte welkom op dinsdag 4 juni 2024 in het 

Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur. 

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en 

communie. Vervolgens is er koffie en thee. 

 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  



Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met 

de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 11 mei Johan en Miet van Kessel; Sjef en Drika 

Cuppen-van Zuijlen, Cor en Betsie 

Zo. 12 mei Ouders Nicolaassen-Kemps en kinderen; 

Jan en Corrie Spierings-van der Ven vw 

verjaardag;  Nellie Smits; voor inspiratie en 

kracht voor alle priesters; Annie en Harrie 

van der Burgt-van de Braak en overleden 

familie van de Braak en overleden familie 

van der Burgt; Ad van Driel en overleden 

familielieden; Willy en Leen Driessen-

Wintels; Mia van Dam Schultheis 

Ma. 13 mei  

Di. 14 mei  

Wo. 15 mei  

Do.  16 mei Hein en Mieke van Duijnhoven-van der Rijt 

en overleden familie; Elma Dankers vw 

72ste verjaardag 

Vr. 17 mei  

 

Overledenen 

Uden Riet Stevens-Oerlemans 91 jr.  

Uden Annet van Lankveld-van Stiphout 63 jr.  



Uden Ineke van den Dungen-Beukers 89 jr. 

Boekel Leen Emonds-van Mierlo 90 jr. 

Boekel Mia van Berlo-van Bakel 83 jr. 

Boekel Martien van der Aa 89 jr. 

Boekel Frans van de Laar 74 jr. 

Zeeland Riki Ceelen-van Tilburg 93 jr. 

Koren 

Datum Koor 

Za. 11 mei Samenzang 

Zo. 12 mei Intervalkoor Pius X 

 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland  

Zondag 12 mei 2024. Moederdag. 

9.00 uur: H. Mis. 

Misintenties: Jaargetijde Wim Aarts, Overleden ouders 

Martien en Annie Cornelissen-Caspers en kleinzoon John, 

Dina van der Ven-van der Wijst, Ties van der Ven, Jos 

Dekkers, Martina Bongers-Herpers, Lennard en Leo, 

Arnold van Zeeland, 

 

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die 

voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de 

Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50.  

Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 

 

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis 

Zondag 26 mei zal er, na de mis van 9.00u, koffie en thee 

worden aangeboden in het Dorpshuis. 



Mistijden H. Agatha Boekel, 

Zondag: 10.30 uur 

 

Mistijden H. Jozef Venhorst, 

3e zondag van de maand: 09.00 uur 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel, 

1e zaterdag van de maand 18.30 uur 

 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel, 

3e zaterdag van de maand om 18.30 uur 


